XV. VE XVI. YÜZYILLARDA OSMANLI MEDRESELERİNDE 
İLM-İ KELÂM ÖĞRETİMİ VE GENEL EĞİTİM İÇİNDEKİ YERİ 


Dr. Mustafa Sait YAZICIOĞLU 


I. İLM-İ KELÂM ÖĞRETİMİ: 

Selçuklu medreselerinin programlarını tam olarak bilememekle beraber, fıkıh ve kelâmın yanısıra, mantık ve matematik gibi akli ilimlerin okutulduğuna dair bazı bilgilerimiz mevcuttur!. Kelâm ilminin Selçuklularda, halk arasında dahi, önemli bir yer tuttuğuna kaynaklarımız işaret etmektedir. Fakat Selçuklu medreselerinde okutulan kelâm kitaplarına dair hemen hemen bilgimiz yok gibidir. 

Osmanlı medreselerinde, Fatih Sultan Mehmet ile (1451-1481) beraber yeni bir dönemin başladığı söylenebilir. “Sahn-ı semân” medreselerinin açılması ile kelâm ilmine fazla yer verildiğini görüyoruz. 
Zaten Fatih'in felsefi ilimlere karşı özel bir ilgi duyduğu bilinmektedir. 
Hattâ “Hâşiye-i Tecrid” ve “Mevâkıf”ın medreselerde okutulmasını emrettiği de söylenir’. Bu uygulamanın kelâm öğrenimine ne gibi bir yarar veya Zarar getirdiği münakaşa edilebilir. 

XVIII. ci yüzyılda bir bakanlığa sunulan ve Paris Milli Kütüphanesinde bulunan el yazması bir raporda, kelâm öğrenimi ile ilgili bazı bilgiler buluyoruz. Bu rapora göre, kelâm öğrenimi üç bölümde yapılıp, okutulan kitaplar şunlardı: 

I. Bölüm: 1.ci etap: Akâid-i Nesefiyye, 

2.ci etap: Akâid'in Taftâzâni ve Hayâli Ahmed Efendi ta- 


ji 


rafından yapılan şerhleri. / 


II. Bölüm: 1.ci etap: Celâleddin ed-Devvâni'nin “İsbât-ı Vâcib” adlı risâlesi. 


l A. Adnan Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, İstanbul, 1970, s. 13. 

2 Daha fazla bilgi için bak, Prof. Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk İslâm Medeniyeti, Ankara, 1965, ss. 158, 257. 

3 Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, Ankara, 1965, s. 25. 

4 Paris Mili Kütüphanesi, “manuscrit orientaux” bölümü, supp. turc, no: 196, vr. 60. 


Bu yazmanın yazarı belli değildir. 
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Il.ci etap: Akâid-i Celâl, 
TI.cü etap: Adud ed-Din el-İci'nin Mevâkıf”ı. 


TI. Bölüm: CGürcâni'nin Şerh el-Mevâkıf'ı ve Taftâzâni'nin Şerh 


el-Mekâsıd'ı. 


Bu raporda gördüğümüz gibi “Hâşiye-i Tecrid”e hiçbir atıfta bulanulmuyor. Halbuki bu eser medreselerde okutulmakta idi ve hattâ “Hâşiye-i Tecrid” medresesi ismi altında bir medrese de mevcuttu. 
Sonradan yapılan değişiklikler esnasında programlardan kaldrılmış olsa gerektir. 


Edindiğimiz izlenime göre XV. ve XVI. yüzyıllarda medreselerdeki kelâm eğitimi şu eserler etrafında dönüyordu: 


— Akâid-i Nesefiyye 

—Taftâzâni ve Hayâli'nin ayrı ayrı yazdıkları “Şerh-i Akâid-i Nesefiyye”. 

-Hâşiye-i Tecrid, 

—Akâid el-Adudiye, 

—Tevâli? el-Envâr, 

—ElL-Mevâkıf, 

-Şerh el-Mevâkıf. 


Kelâm öğrenimi bu kitaplardan yapıldığına göre bunları kısa da olsa incelemekte yarar görüyoruz. 


AKÂİD-İ NESEFİYYE: Akâid'in yazarı Ebü Hafs Ömer Necmeddin en-Nesefi, 1068 milâdide Mâverâünnehir bölgesindeki Nesef şehrinde doğdu. Basıldığı yere göre 5,6 sahife arasında değişen bu küçücük risâle, Osmanlı-Türk medreselerinde büyük bir yer işgal etmiştir. 
Yakın zamanlara kadar Mısır'ın ünlü el-Ezher üniversitesinde de okutulmakta idi. 13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar değişik kişiler tarafından 
15 kadar şerhinin yapılması, ne kadar üzerinde durulduğunu bize göstermektedir. Bazılarına göre bu etki, Nesefi'nin Mâturidi ekolüne” bağlı olması ile izah edilmektedir". 


Bu risâlenin muhievasına baktığımızda, işe bir nevi bilgi teorisi (epistemologie) diyebileceğimiz tarzda başladığını görüyoruz. Eşyaları nasıl ve hangi yollarla tanıdığımızı izah eder. Bu tür başlangıçların bu devrin bir özelliği olduğu söylenebisir. Ayni şeyi Fahreddin Râzi (öl 1209)- 


5 Ahmed Emin, Zuhrw'l-İslâm, Beyrut, 1969, c. 4, s. 95. 
6 Henri Laoust, Les Sehismes dans L’Islam, Paris, 1965, s. 281. 
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de de görüyoruz. Ünlü “Muhassal” adlı essrinin ilk iki bölümü epistemoloji'yi ilgilendiren konularla ilgilidir”. Bu küçük risâlenin muhtevasını daha yakından görebilmek için içindekilere bir göz atmak bize az da olsa bir fikir verebilir. i 


Allah'ın sıfatları: 
—Allah'ın kelâmı, 
—Yaratma (tekvin), 
—Kur'anın yaratılmış olması, 
Allah-insan: 
—Allahın görülmesi (rü'yetullah), 
-İnsanın fiilleri (ef'âl el-ibâd), 
—Kuldaki aksiyon gücü (istitâa), 
-Rızk problemi, 
Âhıret hayatını ilgilendiren konular (haşr): 
—Ecel meselesi, 
—Kabir azabı, 


-Sual, vezn, havz, sırat, cennet, cehennem kavramları, 


-Büyük ve küçük günahlar, 
—Şefaat, 
İman sorunu: 


—İmanın ve küfrün alâmetleri, 


Peygamberlik (Nübüvvet): 
—Melekler, 
—Allah'ın kitapları, 
—Peygamberin miracı, 
—Evliyânın kerameti, 
-İnsanların en hayırlısı, 

Politika (imâmet): 
—İmametin şartları, 
—İmamın görevleri, 
—İmamın azli, 

Nesefi tüm bu problemleri sadece 5 veya 6 sahifelik risâlesinde 


ele alır. Birçok defa şerhedilmiş olmasını bu çok kısa oluşuna bağla- 


7 Montgomery Watt, Islamic Surveys I, çev. S. Ateş, Ankara, 1968, s. 116. 
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yanlar da vardır. İşaret edelim ki şerhleri arasında en fazla rağbet gören, TaftâzânÜnin yaptığı olup birçok defa basılmıştır. 


Nesef#nin Akâid'i uzun zamandanberi Avrupa'da da tanınmaktadır. Cureton tarafından 1843 yılında Londra'da basılan Akaid, Macdonald tarafından “Muslim Theology” adlı eserinde tercüme de edilmiştir (ss. 308-315). Macdonald eserinde Mâturidi'nin Eş'ari den ayrıldığı noktaları göstermiştir!. Ayrıca Ziegler tarafından “Turkischer Catechismus der Religion” adı altında 1792 de almancaya da tercüme edilmiştir. Ve nihayet Mouradjea d'Ohsson tarafından “Tableau Generalde l'Empire Othoman”? adlı eserde fransızcaya tercümesi yapılmıştır. D'Ohsson tercümesinde Taftâzâni'nin şerhinden istifade etmiş ve kısmen onu da tercüme etmiştir. Ayrıca kendi görüşlerini de açıklama mahiyetinde ilâve etmiştir. D'Ohsson'un bu eserinin 1.ci cildi tamamen bu işe ayrılmıştır. | 


HÂŞİYE EL-TERGCRİD: 


İsmini taşıyan bir de medresenin kurulduğu bu kitap, Nasıreddin Tüsi (ö. 1273) tarafından “Tecrid el-İtikâd” veya “Tecrid el-Kelâm” adı altında yazılmıştır. Seyyid Şerif el-Cürcâni (6. 1413) tarafından buna yapılan hâşiye “Hâşiye-i Tecrid” adı altında şöhret bulmuştur. 
Bu ismi taşıyan medresede okutulmakta idi. Kitabın yazarı Nasıreddin Tüsi şii bir âlim idi. Şii bir bilginin eserinin sünni Osmanlı medreselerinde okutulmuş olması biraz garip gelebilir. Fakat aslında, söylediğimiz gibi, medreslerde okutulan Tüsi'nin metni değil, buna Isfahâni ve Cürcâni tarafından yapılan şerhlerdir. Bu iki âlim şerhlerinde, sünni görüşlere ters düşen Tüsünin fikirlerine açıklık getirmiş ve bunlara dikkati çekmişlerdir. Bilhassa imâmet hususunda geniş açıklamalarda bulunmuşlardır9, 


Bu hususta şöyle bir şey de anlatılır. Bir gün Tüsi'nin oğlu Asıl ed-Din'e, bu eserin gerçekten babası tarafından mı yazıldığı sorulur. 


Asıl ed-Din cevaben, Tecrid'in imamet bahsine kadar bizzat babası tarafından yazıldığını ve imamet kısmını bitiremeden öldüğünü söyler. 
Ona göre, kitabı talebesi İbn Mutahhar el-Hilli (6. 1325) tamalamıştır"!, 


8 Louis Gardet-G. Anawati, Introduction a la Theologie Musulmane, Paris, 1970, s. 137. 

9 Mouradjea d'Ohsson, Tableau General de "Empire Othoman, Paris, 1788. Akâid tercümesi ve şerhi için bak. e. I, ss. 57-432. 

10 Bak. Taşköpri Zâde, Miftâh es-Sa'âde, İstanbul, 1895, ce. I, s. 319. 

11 Henri Laoust, “LaCritigue du Sunnisme dans la Doctrine d'al-Hill”, Revue des Etudes Islamigues içinde, Paris, 1966, ss. 35-59. 
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Tecrid birçok defa şerh edilmiştir. Onu ilk şerh eden talebesi el-Hili olmuştur. Ondan sonra sünni olan İsfahani (6. 1345) tarafından şerh edilmiş ve bilhassa onun tarafından şii fikirlere dikkat çekilmiş ve sünni görüşlerin açıklamaları yapılmıştır. Bu şerh “Şerh el-Kadim” adı altında medreselerde hayli tanınmış bir kitap idi”. 


Kâtip Çelebi Tecrid için çoğu Türk âlimleri tarafından yapılan 
30 dan fazla şerh zikreder. Öyle anlaşılıyor ki Hafız ed-Din Muhammed b. Ahmed'in (ö. 1550) hâşiyesi bunlar arasında en enteresan olanıdır. Yazar bu hâşiyede Tecrid üzerindeki bütün münakaşaları toplamıştır!3, 

Tecrid 6 bölüm ihtiva eder. Bu bölümleri aşağıya naklediyoruz: 

1. Genel problemler (el-umür el âmme), 

2. Cevherler ve arazlar (el-cevâhir ve'l-a“râz), 


3. Yaratıcının varlığının ispatı ve sıfatları (isbât es-Sâni ve Sıfâtuhu), 


4. Peygamberlik (en-Nübüvvet), 
5. Politika (imâmet), 
6. 


Haşr ve mead'a ilişkin görüşler. 


AKÂİD EL-ADUDİYE: 


Bu kitap Adud ed-Din el-İci (6. 1335) tarafından yazılmıştır. İslâm inancı hakkında kısa ve öz bir kitaptır", İci Türkiye'de olduğu kadar diğer müslüman ülkelerde de bir hayli şöhret sahibi idi. XIV. 
yüzyılın büyük kelâmcılarından olan İci “büyük bir şöhret sahibi olup bütün eserleri şerhedilmiştir. Şerhçilerinin arasında birçok Türk'ün ismine rastlamak mümkündür” 15, 


Akâid-i Adudiye şöyle bir hadisle başlar: “Peygamber şöyle dedi: Benim ümmetim 73 fırkaya bölünecek ve bu 73 fırkaya mensup olanlardan biri müstesna diğerleri cehenneme gidecektir. Ona bunun kim- 


ler olduğu sorulduğunda şu cevabı verdi: Benim ve ashabımın yolunu takip edenler” 7, 


12 Kâtip Çelebi, Keşf el-Zunün, İstanbul, 1972, c. 1, ss. 347, 348. 
13 Ages, s 351. 


14 A.g.e., s. 346. Ayrıca bak. Prof. Hilmi Ziya Ülken, La Pensee de L’ Islam, İstanbul, 
1953, ss. 115, 116. i 


15 Bak. Muhammed Abduh, Risalet al-Tavhîd, Paris, 1965, ss. XXV, XLV. 

16 Carra de Vaux, Les Penseurs de Pİslam, Paris, 1923, c. 4, s. 186. 

17 Celâleddin ed-Devvâni, Şerh el-Akâid el-Adudiye, İstanbul, 1873, s. 3. Kritikler bu 
kadisin sahih olmadığı görüşündedirler, Bak, Muhammed Abduh, a.g.e., ss. XXV, XLV. | 


Kitabın muhtevası hakkında bir fikir edinmek için, 1873 İstanbul 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baskısına göre içindekiler şu şekilde özetlenebilir: 


I. Allah'ın sıfatları problemi, 
Ti. Allah-İnsan: 


—Allah”ı görme (rü'yetullah), 
—Küfrün yaratıcısı Allah'tır, 

—Allah için hiçbir mecburiyet yoktur, 
-Aklın rolü, 


—Allah'ın varlığını tanımak şeriatle vaciptir, 
—Kur'an yaratılmamıştır. 


TII. Meâd: 


-Sırat, mizan, cennet, cehennem kavramları, 
-Şefaat meselesi, 

-Kabir azabı hakkında, 

-Münker ve nekir meleklerinin sualleri hakkında, 


IV. Peygamberlik (Nübüvvet): 
—Hz. Muhammed son peygamberdir, 


—Peygamberlerde ismet, 
-Peygamber-Melek üstünlüğü problemi, 


-Evliyânın kerâmeti, 


V. Politika- İmamet meselesi: 
—İmamete ait problemler, 


-Dört halifenin efdaliyet sırası. 


Kitap küfür alâmetlerini sayarak bitiyor. Akâld el-Adudiye Celâleddin ed-Devvâni (6. 1502) tarafından şerh edilmiştir. Bu şerh Türkler arasında çok iyi tanınmakta idi. Babinger'e göre Devvâni, Fatih'in de desteğini kazanmış bir bilgin idi". 


TAVÂLİ? EL-ANVÂR: 


Tavâli, Abdullah b. Ömer el-Beyzâvi (ö. 1286) tarafından yazılmıştır. Sünni kelâmının belli başlı eserlerindendir. El-Isfahâni tarafından yazılan şerhi (Şerh el-Tavâli) de medreselerde okutulmakta idi ve 


` 


18 Franz Babinger, Mahomet, le Conquerant et son Temps, Paris, 1954, s. 564. 


graw 
| 
| 
| 
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1888 yılında Istanbul'da basılmıştır”. En fazla şöhret bulan şerhi ise 
Cürcâni tarafından yapılanıdır”. Tavâli” de birçok Türk bilgini tarafıdan şerh edilmiştir”. Bir fikir vermek için bu eserinde, hiç olmazsa konu başlıklarını aşağıda veriyoruz: 


Giriş - Nazar ve prensipleri”, 
I. Mümkün varlıklar: 


a- Genel problemler, b- Arazlar, 


c- Cevherler, 


II. İlâhiyat kısmı: 
a- İlâhiyat, b- Sıfatlar, l c- Fiiller, 
IHI. Peygamberlik ve ona ilişkin problemler. 


Tavâli’ 1905 yılında, Isfahânfnin şerhi ile beraber Mısır'da basılmıştır. i 


EL-MEVAKIF: 


Osmanlı medreselerinde büyük bir üne sahip bu eser, Adud ed-Din el-İci tarafından yazılmıştır. Yazar kitabının başında, bu eseri yazmaya sevkeden sebepleri sıralarken şöyle diyor: “Akıl sahibi bir kimsenin en mühim olan şeyle ilgilenmesi zorunludur. Bundan daha mühim ne olabilir? En yüce, faydalı, bütün zamanını harcayacak, bütün ruhunu verecek olduğun ilim kelâm ilmidir... Bu ilmin incelenmesi birçoklarınca ihmal edilmiştir... İşte bunun için günümüz öğrencilerini, bu ilmin detaylarını incelemek için uyardım” 2, 


Eser 6 “mevkıf”ten ibaret olduğu için yazar “el-Mevâkıf” diye isimlendirmiştir?”, Burada, yazarın “mevkıf” kelimesini bölüm anlamında kullandığını belirtelim. 


AnA 


19 Tavâli'nin en iyi şerhi Isfahâni'nin yaptığıdır. Bak. Taşköprüzâde, Miftâh es-Saade ve 
Mısbâh es-Siyâde fi Mevzüâât el-Ulüm, Kahire, c. II, s. 178. 

20 Kâtip Çelebi, Keşf el-Zunün, c. Il, s. 1116. 

21 Bak. Mehmet Tâhir, Osmanlı Müellifleri, İstanbul, 1971, ss. 340, 352, 358, 374, 387, 
455, 464, Ayrıca bak. Henri Laoust, Les Schismes, s. 227. 

22 Her başlık birçok kısımlara ayrılmaktadır. Daha fazla bilgi için Di kitabın kendisine 
bakılmalıdır. 

23 Aynca, bak. Carra de Vaux, a.g.e., ss. 187, 188. 

24 Uzunçaışılı, Osmanlı Tarihi, Ankara, 1975, c. II, s. 656, n. 1. 
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. EL-Mevâkıf?a baktığımızda yazarın, felsefenin çok tesiri altında kaldığını görüyoruz. Felsefe ile kelâmın iç içe girdiği bir dönemde yazılması, bunun gerekçesini bize verebilir. Altı bölümlük kitapta, yazar ancak son iki bölümde kelâmi problemlere eğilmektedir. Diğer dört bölüm tamamen felsefi konuları içermektedir”. Aşağıda sunacağımız içindekiler tablosu bize daha iyi bir fikir verebilir. 


I. Ön bilgiler, 
TI. Genel prensipler, 
III. Arazlar, 
IV. Cevherler, 
V. İlâhiyat, 
VI. Sem'iyât”. 
Ek- Mezhepler. 


Mevâkıf genel olarak Fahreddin Râzi'nin (ö. 1209) “Muhassal”ına, Seyfeddin Âmidi'nin (6. 1233) “Ebkârü”l-Efkâr”ına ve nihayet Râzi'nin “Nihâyet el-Ukül fi Dirâyet el-Usül” adlı eserlerine dayanmaktadır”. 


Elimizdeki bilgilere göre Mevâkıf, medreselerin üst sınıflarında okutulmakta idi. Fatih Sultan Mehmed'in, bu eserin medreselerde okutulmasını emrettiği de söylenir”. Diğerleri gibi Mevâkıf da birçokları tarafından şerh edilmiştir. Kâtip Çelebi 40'a yakın şerh zikreder”, En iyi şerhi olarak da Cürcâni'nin (6. 1413) yaptığı gösterilir”, Zaten medrese programlarında yer alan daha çok bu şerhtir. 


Bütün bu yazarların Osmanlı-Türk medreseleri üzerindeki tesirlerini iyi belirtmek için, önemli olan şu noktaya açıklık getirmekte bü- 


25 Bak Carra de Vaux, a.g.e., s. 189 vd. 

26 Her bölüm kendi arasında birçok kısımlara ayrılmaktadır. Daha fazla bilgi için kitabın 
aslına baş vurulmalıdır. l 

27 J.Van Ess, “al-İdji”” Encyclopedie de PIslam, 2. baskı, c. IIT, s. 1048, Ayrıca bak, 
L. Gardet-G. Anawati, İntroduction..., s. 165, not, 1. 

28 Uzunçarşılı, İlmiye Teşkilâtı, s. 25. 

29 Kâtip Çelebi, Keşf el-Zunün, c. II, ss. 1890-1894. 

30 Cürcâni çok tanınmış bir bilgindir. Timur devrinde yaşamıştır. 1339 da Asterâbad yakınlarında Tadjou'da doğmuştur. Şiraz'da müderrislik yaparken Timur bu şehri ele geçirmiş, Cürcâni'yi de Semerkand'a götürmüştür. Timur'un ölümünden sonra Şiraz'a dönmüş ve orada vefat etmiştir. “Kitâb el-Ta'rifât” adında, teknik terimlerin ve bilhassa mistik tâbirlerin açıklamalarını veren çok tanınmış bir eseri vardır. Daha fazla bilgi için bak, Carra de Vaux, a.g.e., s. 187. Mehmed Ali Ayni Mevâkıf ve şerhi için şöyle der: “Şerh el-Mevâkıf bizim en büyük felsefi eserimizdir”. Bak, Mehmed Ali Ayni, “Türk Mantıkçıları”, Darülfunün İlâhiyat Fakültesi Mecmuası içinde, İstanbul, 1928, c. III, s. 53. (Makale 49-64 sahifeleri arasındadır). 
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yük yarar vardır. Türk âlimleri yüksek öğrenimlerini hangi kültürel ortamda yapıyor ve bilgileri hangi tür eserlere dayanıyordu ? 


Selçuklu ve Osmanlıların ilk zamanlarındaki bilginler öğrenimlerini genellikle Suriye, Mısır ve İran gibi komşu ülkelerde yaparlardı. Bu ülkelerde tefsir, hadis, fıkıh gibi dini ve huküki ilimler iyice gelişme yolunda idi. Diğer taraftan Orta Asya medreseleri bilhassa Semerkand ve Buhara'dakiler astronomi, kelâm gibi akli ilimlerde şöhret sahibi idiler’, 

Osmanlılar imparatorluklarının temellerini kurarlarken, diğer islâm ülkeleri son şöhretli bilginlerini yetiştirmekte idiler. Fahreddin Râzi (6. 1209), Sa'deddin Taftâzâni (6. 1390), Seyyid Şerif Cürcâni (6.1413) gibi isimler Türk bilginleri üzerinde büyük etki yapmışlardır?2, Bu ünlü bilginlerin şöhreti, şüphesiz birçok Türk bilgininin de dikkatini çekmiştir. Arapçanın, ayni zamanda din ve ilim dili olarak mütalâa edildiğini, böylece Türk bilginlerinin komşu arap ülkelerine, öğrenim veya ihtisas için gittiklerini de burada kaydetmek gerekir. 

Bu şöhretli şahsiyetlerin, bir yandan Türk bilginleri üzerinde, diğer yandan medrese sistemi üzerindeki tesirleri çok etkili olmuştur. 
Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı'ya göre medrese sistemimizin kökenin- de Râzi ekolünün tesiri görülür. Bu ekol, Molla Fenâri tarafından kurulmuştur. Talebesi olan Molla Yegân Mehmed b. Armağân, bu yolun devam ettiricisi olmuştur. İlk İstanbul kadısı Hızır Bey (6. 1459) ve talebeleri, XV.ci yüzyılın ikinci yarısı ve XVI.cı yüzyılın ilk yarısı boyunca bu ekolün takipçi ve yönlendiricileri olmuşlardır. 


XVI. yüzyıldan itibaren Müeyyed zâde Abdurrahman Efendi, Celâleddin Devvâni ekolünü kurmak istediyse de, Râzi ekolünün ulaştığı şöhrete hiçbir zaman ulaşamadı”, 


Bu izahatlar bize Râzi ekolünün Osmanlı medresleri üzerindeki büyük etkisini gösterir”, Zaten onun Kur'an tefsiri Osmanlı medreselerinde saygı değer bir yere sahip değil mi idi? 

Bununla beraber şu hususu belirtmekte yarar var. İbn Hazm, İbn Teymiye, İbn el-Kayyım el-Cevziyye, ve Gazâli gibi ünlü düşünürler 


31 Uzunçarşılı, İlmiye Teşkilâtı, s. 227. 

32 A.g.e., ss. 76, 77. Taftâzâni” ve Cürcâni'nin Râzi'nin etkisi altında kaldığına burada 
işaret edelim. Osman Ergin Taftâzâni, Râzi, Zamahşeri, Gazâli gibi ünlü bilginlerin Türk olduklarını söyler. Bak, “Medreselerde Öğrenim Tarzına Bir Bakış”, Prof. Süheyl Ünver'in Fatih Külliyesi ve Zamanı İlim Hayatı, İstanbul, 1946 adlı eseri içinde, s. XXVII. 

33 Hocazâde, Hayâli Ahmed Efendi, Kastalâni, Sinan Paşa, Molla Lutfi, Kemal Paşazâde 
ve Ebussuud Efendi bu ekolün ünlü bilginlerindendir. 

34 Uzunçarşılı, a.g.e., 3. 59. 
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ve eserleri, medreselerin programlarında hemen hemen hiç yer almamışlardır“. Bu, üzerinde düşünülecek bir konudur. 


TI. GENEL EĞİTİM İÇİNDE KELÂMIN YERİ: 


Kelâm ilminin genel eğitim içindeki yerini iyice belirleyebilmek için, XVI. yüzyıldan sonraki durumu bilmek gerekmektedir. XVI. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren, akli ve felsefi ilimler medreselerdeki yer ve önemlerini kaybetme durumu ile karşı karşıya kaldılar. Sahn medreselerinde kelâm ilminin belli bir yer işgal ettiği ortadadır. Fakat zamanla bu ilme verilen önem azalmıştır. Ayrıca Fatih tarafından bazı eserlerin okutulmasının mecbur tutulması, şüphesiz bu ilmin gelişmesi ve daha faydalı bir şekilde eğitilmesi içindi. Fakat bu metodun olumlu yönde bir gelişmeye meydan verip vermediği münakaşa konusudur. 


XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ve bilhasa XVII. ve XVIII. yüzyıllarda felsefi ilimlerin gözden düşmesi kelâm öğrenimi için de olumsuz bir durum yarattı. Kâtip Çelebi'ye göre Osmanlılarda ilimlerin duraklamasının en önemli sebeplerinden birisi bu uygulamadır”. 
Yine Kâtip Çelebi'ye göre Fatih'ten sonra gelenler “Tecrid” ve “Şerh el-Mevâkıf”ı öğrenimden kaldırmışlardır. Buna gerekçe olarak da, bu derslerin felsefeye dayandıkları ve felsefenin de diğer dini ilimlerin öğrenimi için tehlikeli olduğu gösterilmiştir!8. Bu vaziyet alış, fıkhın kelâma üstünlüğünü sağlamıştır?*. 


XVII. yüzyılda felsefi ilimlere karşı olan reaksiyonu, daha şiddetlenmiş olarak görüyoruz. O kadar ki kadı Beyzâvi, ünlü Kur'an tefsirinde filozofların görüşlerine yer verdiği için tenkit edilmiştir. Birçoklarma göre onun gibi bir bilgin,bu tür davranışlara girişmemeli idi”, 


Yaptığımız araştırmalara göre medreselerde okutulan dini ilimleri, verilen önem sırasına göre, şöyle sıralamak mümkündür. 


1. Tefsir, 


2. Hadis usülü, 


35 Medrese çevresinde büyük etkisi olan Sa'deddin Taftâzâni ve Seyyid Şerif Cürcâni'yi 
de burada belirtmek gerekir. Bak, M. Ali Aynî, Türk Mantıkçıları, ss. 52, 53. 

36 Bak, Osman Ergin, adı geçen makalesi, s. XXXVI. 

37 Bak, Kâtip Çelebi, Keşf, c. I, s. 670. Uzunçarşılı, İlmiye Teşkilâtı, ss. 21, 67. 

38 Bak Uzunçarşılı, a.g.e., s. 243. Ayrıca bak, Prof. A. Süheyl Ünver, Fatih Külliyesi ve 
Zamanı İlim Hayatı, İstanbul, 1946, ss. 309 vd. 

39 Kış. H. Leoust, a.g.e., ss. 309 vd. 

40 Kâtip Çelebi, Mizânü'l-Hakk fi ihtiyâri'I-Ahakk, hazırlayan, Şaik Gökyay, İstanbul, 
1972, s. Ill, not: 327 vd. 
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3. Hadis, 

4. Fıkıh usülü, 

5. Fıkıh, 

6. Belâgat, 

7. Kelâm, 

8. Ferâiz, 

9. Mantık, E 
10. Gramer. 


Medreselerde okutulan bu 10 ders içinde kelâm ilmine ikinci plânda bir yer verilmektedir. Zaten felsefi ve kelâmi ilimler, medrese programlarında az çok yer almışlar, fakat tefsir, hadis ve fıkıh gibi dini ilimlere verilen önem her zaman en yüksek seviyede olmuştur. Bu ikinci plânda yer alma, şüphesiz kelâm ilmi için olumsuz yönde bir faktör olmuş ve bu konuda büyük isimlerin çıkmasına engel teşkil etmiştir. 
Daha ilerki yüzyıllarda bu durum, hep kelâm ve felsefenin aleyhine olmuş, neticede Türk fikir hayatı bundan büyük zararlar görmüştür. 


